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Voor elk klein gebaar waardoor je het leven van Frans gelukkiger maakte,  
voor je steun en medeleven nu bij zijn heengaan,  

 Dankjewel 
�

 

 
Na zoveel jaren strijd waarbij hoop en wanhoop elkaar afwisselden 
ben je dan toch plots van ons heengegaan 
zachtjes ingeslapen in je vertrouwde huis  
omringd door de onvoorwaardelijke liefde van je vrouw. 
Papa/opa/broer/Frans,  
sportveteraan, vechter en eeuwige optimist 
wat had je toch een mooie lach 
telkens als je vrienden, familie, Frieda, Marianne of Emma zag. 
Sterk als wilgenhout vocht je steeds weer 
tegen elk dipje keer op keer. 
 
Frans, afscheid nemen doet zo’n pijn.   
Ga nu maar slapen en doe je ogen dicht. 
Je mag beginnen aan je verre reis 
boven de hoogste wolken, achter de verste sterren 
en maak je geen zorgen 
weet dat we steeds aan je zullen denken 
gisteren, vandaag en morgen 
gesteund door ons geloof 
 


