Het is een raar gevoel om in coronatijd wees te zijn... Gij die naar
alle begrafenissen gingt, moet het nu zonder de vele mensen
stellen die u een warm hart toedragen. Want ge waart geliefd:
voor iedereen een goed woordje, altijd zelfrelativerend, altijd goed
gezind en nooit veroordelend.

In de kliniek boeken van het Rode Kruis ronddelen en een babbel
met de patiénten, tijdens de wekelijkse markt gezellig iets gaan
drinken... Meestal hadt ge geen goesting om ergens anders
naartoe te gaan, maar als ik aandrong, gingt ge mee en waart ge
achteraf toch zo blij: Parijs, Bourgondié, Rivierenland... Elke
zondag bleef ik de pateekestraditie met de zoete inval voor de
familie in stand houden en als uw zus er dan bij was, was het
gedichtjestijd.

Eigenlijk is het allemaal bergaf beginnen te gaan toen ge na de
markt overvallen werdt... De laatste 2 jaar wisten we soms echt
niet meer wat er in uw hoofd omging, het was allemaal goed voor
u.’s Zondags als ik kwam, verscheen er altijd wel een glimlach op
uw gezicht maar we konden alsmaar minder doordringen.

Ge hebt nu echt rust gevonden, de Vitskes zijn weer samen en va
zal u hierboven alvast verwelkomen met een witte roos.

Bert




Zonder laatste knuffel of kus ben je bij ons weggegaan.

Gisteren hadden we niet gedacht dat het vandaag zou zijn...

Aan onze liefde werd ontnomen

.I.

mevrouw

Louisa De Vits

weduwe van de heer Karel Bogaert

geboren te Asse op 3 april 1932 en er
overleden op 30 april 2020.

De families De Vits, Bogaert, Van Lierde en Van Belle
danken u voor uw woorden van troost.

Door de coronamaatregelen mochten we je niet komen bezoeken.
Gelukkig woonde je op het gelijkvloers en kon ik regelmatig aan
het raam met jou spreken.

Telkens was je blij met mijn bezoek, telkens nodigde je mij uit om
naar binnen te komen, telkens moest ik antwoorden dat dit niet
mocht.

Op 30 april mocht ik op je uitnodiging ingaan... Je had op mij
gewacht...

We hebben je ooit zo actief brandend kaarsje langzaam zien
doven.

Je bent gegaan zoals je de laatste 3 jaar leefde: rustig, sereen,
nooit klagend, blij met elk gebaar en ieder bezoekje.

Bedankt moe, om mij je dankbaarheid en positieve kijk op het

leven te hebben doorgegeven!

Kristien



