Nooit klagend, nooit vragend

zijn lasten in stilte dragend

zijn handen hebben voor ons gewerkt
zijn hart heeft voor ons geklopt

Aan onze liefde werd ontnomen

.|.

de heer

Jos Camermans

echtgenoot van mevrouw Maria Van Achter

geboren te Essene op 26 augustus 1940 en
overleden te Aalst
in het O.L.V. Ziekenhuis Campus Aalst op 11 april 2020

lid van Broederschap Sint-Hubertus
lid van KWB Ter-Heide

De plechtige uitvaartdienst
zal plaatshebben in de Sint-Hubertuskerk
te Asse Terheide in intieme kring
gevolgd door de crematie en de bijzetting van de as in het
urnenveld op de rustplaats van Asse Terheide

Gelegenheid tot een laatste groet aan Jos in het
rouwcentrum Van Hemelrijck, Edingsesteenweg 69 te Asse,
op donderdag 16 april 2020 van 19 tot 19.30 uur

Hij RUSTE IN VREDE

Hij leeft verder in de harten van:

Maria Camermans-Van Achter zijn echtgenote

Wim en Anja Camermans-Van Eeckhout
Yves en Evy Camermans-Van den Steen zijn kinderen

Nils en vriendin Emma
Febe
Lars zijn kleinkinderen

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten,

De families
Camermans, Van Achter, Van Nieuwenhoven en De Ridder

Wij danken voor hun goede zorgen:

zijn huisartsen dokters Krista André en Robrecht Van Hijfte
de artsen en het personeel van het UZ Brussel

de artsen en het personeel van het O.L.V. Aalst

zijn beste vriend Frans

Rouwcentrum Van Hemelrijck, Edingsesteenweg 69, 1730 Asse, tel. 02 452 89 32
Wie wenst kan betuigen via www.begr-VanHemelrijck.be - VanHemelrijck@skynet.be



